
Beste mede-christenen, 

 

Drie-eenheidszondag. Drie-één. Een God in drie personen. Door die getallen wordt het feest 

enigszins in de sfeer van de wiskunde getrokken, de meest abstracte wetenschap die wij 

kennen. Eén en drie, drie en één. Dat klinkt kil en koud. Alle levenswarmte is eruit 

verdwenen. Getallen zijn als botten zonder vlees en bloed. Ze geven ons ook macht over de 

dingen. De macht van het getal. 

Getallen maken de werkelijkheid berekenbaar. Meten is weten en weten is macht. Als wij 

spreken voor de drie-eenheid dat gaat het niet om een soort hogere wiskunde. Woorden 

hebben meer om het lijf dan getallen. 

Wij gebruiken voor de Drie-eenheid drie namen: Vader, Zoon en Heilige Geest.  

Wij willen vandaag samen nadenken over het geheim van God. 

Hoe zie je God? Welke voorstelling heb je? Hoe ervaar je God in het leven van alle dag?  

Kinderlijke Godsvoorstellingen als God de Vader als oude man met een witte baard, zittend 

op een wolk’ staat veraf van het moderne levensgevoel. 

Ja, het is waar dat het Godsgeloof bij velen in deze tijd niet zonder vragen is. 

Maar dat betekent niet dat mensen op zoek zijn naar de vervulling van de diepe zin van hun 

leven. Geloven begint bij de verwondering. Je kunt alles gewoon vinden en jezelf 

voorbijlopen. Niet bij de werkelijke waarden van het leven stil staan. Maar je kunt je ook 

over het leven verwonderen en tijd maken voor bezinning.  Je kijkt als het ware door de 

oppervlakte van het bestaan heen.  

Je wordt opeens geraakt door de diepere dimensie van het bestaan. 

In de meest verschillende situaties, op de meest uiteenlopende momenten. 

 Bij de geboorte van een kind, door de schoonheid van de natuur,  in de liefde en 

vriendschap die je mag ervaren, in de kracht die je vindt bij zorgen en tegenslag. Mensen 

hebben in alle tijden Gods aanwezigheid ervaren. 

De Bijbel is een boek dat vol ervaringen staat van mensen die hun geloof, maar ook hun 

worsteling daarmee onder woorden brengen. 

Wij hoorden het in de eerste lezing uit het Boek Exodus.  

De Joden die onderdrukt werden en als slaven moesten leven in Egypte, hebben God 

ervaren als een bevrijdende kracht die hen in beweging bracht.  

God, heeft zijn naam in het verhaal van de uittocht bekend gemaakt. 

Er zal er zijn voor jou. Ik deel het lijden van de mensen, Ik blijf niet ver weg. 



Ik ga met mijn volk op weg. Oneindig is zijn liefde en trouw. Vanuit deze ervaring hebben 

mensen hun geloof onder woorden gebracht:  

‘Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en niet zal laten 

varen het werk van zijn handen.’ 

Daarmee zijn wij bij het vaderbeeld van God. Hij is de Schepper, de oorsprong van alles. Hij 

staat aan het begin en zijn trouw reikt zelfs over de grens van dit leven heen. Gods liefde en 

trouw zijn het meest zichtbaar geworden in het leven, 

sterven en verrijzen van Jezus Christus. In zijn leven heeft God voor ons een menselijk 

gezicht gekregen. In het evangelie lezen wij: Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij 

zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar 

eeuwig leven zal bezitten.   

Het geloof in God als Vader, Zoon en Heilige Geest delen wij met medechristenen over de 

hele wereld. Dit geloof verbindt ons met mensen uit alle volken, rassen en talen. Ook met 

het Poolse volk. Vele Polen wonen in ons midden. Zij weten de weg te vinden naar onze 

parochiekerken en hebben ook elke zondag een viering in hun eigen taal in de kerk van 

Honselersdijk.  

Aanstaande zaterdag gaan wij op weg naar Polen. Het thema van deze reis is: geloven 

verbindt! Deze verbinding gaan wij met elkaar ervaren in ons samen op weg zijn.  

De verbinding zullen wij ook beleven in de ontmoeting met de levende kerk in Polen en 

indrukwekkende plaatsen die wij gaan bezoeken.  Fulda waar Bonifatius begraven ligt, 

Auschwitz een plaats waar je heel stil van wordt, de historische stad Krakau, waar paus 

Johannes Paulus II aartsbisschop was, Kalwaria, de calvarieberg an Polen, Chestochowa, het 

heiligdom van de zwarte Madonna, op de berg van het licht, Jasna Gora en andere 

bijzondere plaatsen. 

Op bedevaart gaan is een intense kerkervaring. De verdieping en de bezinning,  

het spontane onderlinge contact, de gezelligheid en de ontspanning, het verbreden van je 

horizon over eigen grenzen heen.  

Pelgrim ben je niet alleen als je meegaat naar Polen.  

Als christenen zijn allemaal pelgrims, mensen onderweg met God en elkaar.  

De kerk wordt elke keer opnieuw geboren uit de Drie-eenheid.  

De pelgrimerende kerk is het  volk van God de Vader dat door tijd trekt.  

De kerk is het lichaam van Christus waarin wij door het Heilig Doopsel en Vormsel zijn 

opgenomen en dat gevoed wordt door viering van de Eucharistie. Zo worden wij opgebouwd 

tot tempel van de Heilige Geest waarin God wil wonen. 


