Maria ten hemelopneming Monster 2012

Wij zijn met velen hier naar deze kerk, de Machutus in Monster gekomen.

We zijn allemaal op deze prachtige woensdagavond in augustus samengekomen om een
Mariafeest te vieren.

Wij hebben allemaal wat met Maria.... Je hebt wat met Maria anders was je hier niet ...
dan zat je op dit moment thuis in de tuin met je voeten op een bankje in de avondzon
een boekje te lezen of nog wat te klussen. Of je was thuis onrustig aan het heen en weer
lopen omdat straks op SBS 6 de oefeninterland Belgié Nederland gespeeld gaat worden.

U bent hier gekomen, lopend, op de fiets of met de auto omdat op een of andere manier
je bij dit feest aanwezig wil zijn.
Misschien tref je mensen aan die vorig jaar ook mee geweest zijn met de
Lourdesreis. Dit is dan een soort relinie voor je, van een reis met goede
herinneringen.
Of misschien ben je nog nooit naar Lourdes geweest meer wel in Kevelaar,
Banneux of Baurang of een ander bedevaartplaats van Maria.
Hier komen alle ‘Mariafans’ bijeen en daar hoor jij ook bij. Dus ik ben er!
Of was je helemaal niet van plan hier heen te gaan ...maar heb je je laten
overhalen door iemand van het koor of van de parochie......
“kom mee........ we gaan 15 augustus naar Monster.....je kan meerijden....”
Of je hebt eigenlijk niet veel met Maria maar thuis vroeger werd er in de mei en
oktobermaand een rozenhoedje gebeden.....en je bewaart daar toch wel goede
jeugdherinneringen aan. Jeugdherinneringen drijft je naar hier.
Kortom wij hebben allemaal iets met Maria....... Anders waren we hier niet.

Als je mij vraag.....wat heb jij met Maria dan moet ik toch even nadenken.

Ik kom uit een goed katholiek gezin. Ik weet van het rozehoedje bidden, ik weet van
madeliefjesplukken voor een vaasje bij het Mariabeeld op het dressoir.

Normaal stond Maria op een console hoog...maar in de meimaand kwam ze omlaag en
was Maria bereikbaar.

Toen ik 22 was wilde ik wel eens mee, als rolstoel duwer, via de Katholieke Plattelands
Jongeren naar Lourdes. Op die manier, - zo dacht ik- vang ik twee vliegen in een klap.
1. Ik kan mij als sterke boerenzoon verdienstelijk maken als hulpkracht en
2. het is van de kerk.....dus het is goed.
Ik ben nogal nuchter..... maar héél het gebeuren in Lourdes greep mij toch meer aan dan
ik gedacht had.
Al die biddende mensen voor de grot. Dat verlangen, dat vertrouwen, die hoop....het
raakte mij diep.....
Wat mij ook die raakte is de sacramentsprocessie. Ik had er vaak van gehoord maar ik
had nooit een sacramentsprocessie meegemaakt...en hier in Lourdes liep Jezus mee in die
stoet van mensen, in de gedaante van het Eucharistisch brood. En dan de zegen met het
Allerheiligste, de ziekenzegen.. de tranen van ontroering biggelde over mijn wangen.

Was het Maria die mij op deze plek gebracht heeft?
Maria kwam voor mij ineens in een ander licht te staan. Van het beeldje met een vaasje
bloemetjes thuis op het dressoir en het grote Mariabeeld bij ons in de kerk waar je
tegenop keek.... werd Maria voor mij een vrouw die mij wat te vertellen had.



Ik kreeg het verhaal van Bernadette te horen. Het was daar 150 jaar geleden in Lourdes
geen vetpot. Werkeloosheid, gezondheid die erg broos was......onherbergzaam....
In die situatie, in die gebrokenheid van het leven.....daar maakt Maria zich stap voor
stap bekent aan een molenaarsdochter.
Het is Maria zelf die Bernadette voorbereid heeft op haar Eerste Communie....... de
ontmoeting met Jezus, de ontmoeting met de Heer.
“Doe maar wat Hij je zeggen wil.......... Doe maar wat Jezus je zegt......"”

Deze aansporing, deze zin van Maria is richting bepalend geweest in mijn leven... en nog
iedere dag.

Al ik eerlijk ben is het Maria die mij Jezus dichterbij gebracht heeft.

Als ik zo terugkijk op mijn leven, hoe het allemaal gelopen is dan kan ik zeggen dat Maria
wat met mijn roeping te maken heeft. Zoals Maria Bernadette heeft voorbereid op haar
eerste communie....... zo kan ik zeggen dat Maria mij voorbereid heeft om priester te
worden.

Maria heeft mij de oren maar misschien nog beter het hart geopend en het vertrouwen
gegeven om antwoord te geven op de vraag van Jezus.

Na de priesteropleiding kon ik in 1996 bij mijn wijding, tot op de dag van vandaag
zeggen: “Hier ben ik God....uw wil te doen is mijn vreugde........ "’

Welke betekenis heeft Maria in je leven?...

Mijn antwoord is: Maria heeft onder andere geholpen mijn keuze voor het priesterschap
helder te krijgen. Maar ook bevestig zij mij steeds opnieuw in die levenskeuze, iedere
dag opnieuw.

Een priester is een man van gebed......en dan kan ik mij rijk prijzen dat ik iedere avond
het Magnificat mag bidden “Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest
om God mijn redder”.......... We kunnen de tekst nalezen in het evangelie van vanavond.

Zo hebben wij allemaal een verhaal met Maria. Het is goed omdat met elkaar te delen.
Dat we elkaars verhaal mogen horen, dat doet ons groeien in geloof.

Maria, een bijzondere vrouw en moeder, daar willen wij mensen toch op een of ander
manier uiting aan geven, zichtbaar maken.

We zien het hier vanavond, maar ook in onze eigen kerk voor en na de viering, vaak
mensen bij het beeld van Maria bidden en een kaarsje opsteken.

We doen het zelf ook, maar niet alleen hier bij ons thuis of in de kerk, ook op vakantie -
waar dan ook- willen mensen -door een kaarsje op te steken- uiting geven in wat er diep
van binnen leeft........

Er zijn ook mensen die op de fiets stappen.

Zo start er zaterdag een groep fietsers nadat ze de pelgrimszegen gehad hebben, vanuit
de kapel van Onze lieve Vrouw van Den Bosch naar Lourdes. Het is een sponsor tocht
van 12 dagen om geld bij elkaar te fietsen voor zieke en gehandicapte mensen. Het is
voor een fonds om het voor zieke mensen mogelijk te maken om op bedevaart naar
Lourdes te gaan. Het is voor de fietsers een sportieve manier om voor andere iets te
kunnen betekenen te koppelen aan de bedevaartsplaats waar Maria zo dichtbij kan zijn.

Hier in Monster, hier is Maria ook dichtbij.
We hoeven niet allemaal naar Lourdes........... Lourdes kunnen we ook naar ons halen.



Ik heb mij laten vertellen dat hier de oudste Mariagrot, Lourdesgrot te vinden is in
Nederland.

Straks gaan wij in een processie langs haar beeltenis. Ieder met zijn of haar intentie.
We hebben allemaal onze zorg, onze vreugde, onze teleurstelling, onze mislukkingen,
onze hoop, onze droefenis maar ook onze dankbaarheid.

Het leven valt echt niet altijd mee....... Het is dan de vraag hoe wij er mee omgaan.

De schriftlezingen kunnen ons op een spoor zetten om met alles wat niet goed is om te
gaan. We hebben in de lezingen gehoord van een droom over een draak aan de hemel
die met bruut geweld alles wat mooi is wegvaagt. De angst om ten onder te gaan als
mens, als mensheid, heeft een onrustige plek in ons bewustzijn. We zijn ons goed bewust
dat we kwetsbare mensen zijn.

Het is Johannes die ons een antwoord geeft op die angst......... en ik word er stil van.
Niet een nog grotere draak gaat met de eerste vechten. Nee, tegenover de draak ziet
Johannes een jonge zwangere vrouw.

De vrouw die een kind krijgt, dat is de enige hoop van Johannes. Zij staat voor iedere
moeder en vader die.... -met hun liefde-..... toekomst scheppen, voor ieder gebaar van
tederheid, iedere zorg om een ander.

Tegenover de draak staat géén grotere draak, maar kwetsbare liefde.

In het Magnificat, zien we Maria die niet alleen zacht en lief is, maar ook daadkracht
toont om op te komen voor de onderdrukten en te strijden voor gerechtigheid en
bevrijding.

Wij, vrouwen en mannen van deze tijd, kunnen in het voorbeeld van Maria inspiratie
opdoen. Want er is nog veel te doen en te verbeteren in onze wereld!

Tot slot wil ik ook nog even aandacht besteden aan een oud gebruik wat misschien in de
toekomst ons mensen weer wat meer gaat zeggen.

Na 15 augustus vond van oudsher de oogst van kruiden en veldbloemen plaats.
Ze werden geoogst en in bossen te drogen gehangen. Moeder aarde wil met haar kruiden
ons mensen gezond houden en zo mogelijk genezen als ons lichaam in onbalans is.
We zijn Schepper dankbaar voor alle goede gaven en we brengen daarmee moeder
aarde, moeder Maria dank.

Op 15 augustus wordt de kloof tussen  Vader Hemel en Moeder Aarde overbrugd.
Maria wordt ten hemel opgenomen.

15 augustus is warm, met kans op donderbuien en onweer.

Het roept bewondering op voor de brute krach en de geneeskracht in de natuur, de
schoonheid van het eenvoudige, de geur van kruiden.

Het is ook de zorg van een moeder, haar tedere aanwezigheid die we op deze manier
zichtbaar willen maken.

We ontdekken sporen van God in de natuur om ons heen en we zeggen er vandaag dank
je wel voor!

Aan het eind van de viering ZEGENE wij de bloemen op voorspraak van Maria, opdat alles
ten goede komt in tijd en eeuwigheid.

Amen.



