
Een ander kijk op het bedevaartseizoen – Westlandse Bedevaarten 2014 

Het bedevaartseizoen met een knipoog 

 

In de nacht van 22 op 23 maart van dit jaar werd de Stille Omgang gehouden. Van 

woensdag tot en met zaterdag worden er dagelijks devotiemissen in de kapel op het 

Begijnhof opgedragen. Maar de grote jaarlijkse manifestatie is nog steeds de Stille 

Omgang die wordt gehouden tijdens de nacht van zaterdag op zondag. ’s Avonds om 8 

uur vertrekken de Westlanders naar het Mirakelfeest. Dit jaar kwamen pelgrims uit het 

hele land met 26 bussen naar het centrum van Amsterdam. Na in 5 van de 

Amsterdamse parochiekerken een mis te hebben bijgewoond, nemen zij vervolgens 

verspreid over de nacht deel aan de omgang en lopen de omgangsroute. Kenmerkend 

voor de omgang of 'processie' van zo’n 60 minuten is dat deze stilzwijgend wordt 

volbracht: zonder luid gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze 

attributen. De laatste pelgrim was rond 4 uur ‘s nachts weer thuis. 

 

Op donderdag 24 april verzamelde zich 39 heren en 46 dames in de kerk van de 

parochie O.L Vrouw ten Hemelopneming in ’s Gravenzande voor een lezing door 

vaticaankenner Stijn Fens met de aansprekende titel 'De geheimen van Franciscus’. In 

68 volle minuten voor de pauze gaf Stijn een inkijkje in het Vaticaan en bij Paus 

Franciscus. Hij is echt en hij probeert zoveel mogelijk van die echtheid in zijn ambt aan 

de wereld te laten zien. Je krijgt wat je ziet, en daarmee onderscheid hij zich van 

minstens 56 van zijn voorgangers.  

 

Van 10 tot en met 16 mei van dit jaar ging een grote groep Westlanders op bedevaart 

naar Assisi en Rome. Vanuit Naaldwijk stonden we in 48 minuten op Schiphol. Bepakt 

en bezakt kreeg elke groep van 20 deelnemers een eigen gekleurd sjaaltje. Het 

kernteam kon je herkennen aan een sjaaltje met alle kleuren. Op weg naar Assisi 

maakten we een tussenstop in het zonovergoten Spoleto met wel 27 graden op de 

thermometer. In Assisi verbleven we in een voormalig klooster van de Franciscanen. 

Goed hotel, maar in de eetzaal stegen de decibellen tot ver boven de 75. Na een 

wandeltocht van 18 minuten kwamen we in Santa Maria Degli Angeli en zagen we iets 

prachtigs hangen tussen al die 33 andere mooie dingen: een Franciscus kazuifel. We 

hebben er niet 1 minuut over hoeven na te denken om dit voor het pastoraal team 

mee te nemen naar het Westland.  

En dan eindelijk op weg naar de Eeuwige stad Rome. Het Sint Pietersplein lijkt in 

werkelijkheid veel kleiner dan wat je altijd op de televisie ziet, maar nog altijd meer 

dan 2 voetbalvelden groot. Het is werkelijk indrukwekkend om alles hier te zien. 

De audiëntie bij de paus is een hoogtepunt in je reis naar Rome. Uit wel 54 streken van 

de wereld komen mensen, en vooraf werden alle 44 groepen voorgesteld. De afsluiting 

van ons bezoek aan Rome vierden we met een eucharistieviering in de Friezenkerk, 
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wel eerst 47 traptreden naar boven. De viering in deze Nederlandse kerk duurde 69 

minuten en werd zoals gebruikelijk besloten met het zingen van het 6e couplet van het 

Wilhelmus. Daarna werden de 12 bedevaartkaarsen bij het Maria-altaar geplaatst. Een 

stijlvolle afsluiting van een prachtige bedevaart! 

 

Op donderdagmorgen 29 mei (Hemelvaartsdag) heeft het jaarlijkse dauwtrappen 

plaatsgevonden. In de vroege ochtend kwamen de lopers uit de verschillende plaatsen 

van de St. Franciscusparochie naar De Kom-In te Honselersdijk. De groep van 50 

dauwtrappers maakte een prachtige route door de Wollebrand. Plekken waar de 

meeste wandelaars nog nooit waren geweest. De eerste 21 minuten door het dorp, en 

daarna 37 hele minuten in het buitengebied. In het zicht van de kerk vielen er nog 30 

spetters regen maar dat mocht geen naam hebben. Aansluitend was er een 

eucharistieviering. Het eventuele probleem van te laat komen was ook dit jaar geen 

probleem omdat de voorganger met de tocht meeliep. Na de viering waren er nog 49 

krentenbollen en koffie in het gebouw de Kom-In naast de kerk.  

 

‘Daden van liefde’ met deze 3 woorden werd op de zaterdag voor 13 juli het thema 

van de Nationale Bedevaart naar de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle gekenmerkt. 

Vanuit het Westland werd wederom deze fietsbedevaart georganiseerd, Heen en weer 

naar de Martelaren van Gorcum. Ons vertrekpunt in het Westland, hoe kan het ook 

anders, de Martelaren van Gorcumkerk in De Lier. Pastor Straathof hield een kort 

meditatief moment. Voordat we met 71 fietsende pelgrims over Westlandse wegen 

gingen, moesten we wachten op 9 mensen die nog naar het toilet moesten. Bij de pont 

in Maassluis ontmoetten we pastoor Ad van der Helm die met 28 fietsers uit de 

Parkstraat in Den Haag vertrokken was. De catering was ook dit jaar weer present: 73 

stroopwafels en 63 pakjes drinken gingen er rap door heen. Al pratende op de fiets 

ging het gezelschap verder naar Brielle. Je hebt zo amper in de gaten dat er 38 

kilometers onder je banden doorlopen. In de kerk in Brielle zagen we tot onze schrik 

dat 52 van 64 banken gereserveerd waren voor buspelgrims. In de overvolle kerk 

moesten toch nog 35 mensen staan omdat er geen zitplaats was.  

 

Het verhaal van de Lourdesgrot in Monster kennen we natuurlijk allemaal. Ook dit jaar 

waren op 15 augustus veel Westlandse parochianen te gast in de H. Machutuskerk in 

Monster voor het vieren van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. De 42 

banken waren goed gevuld, op het koor zaten al 32 mensen, ik telde slechts 74 boekjes 

over. Nu kent de parochiefederatie nog 11 andere kerken, 'waarom dan juist 

samenkomen voor het vieren van het Hoogfeest in de H.Machutuskerk'? Die vraag is 

eenvoudig te beantwoorden. Achter de kerk, precies 58 meter vanaf de straat, is een 

kopie van de grot in Lourdes gebouwd, de oudste in ons land.  
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Op 19 augustus van dit jaar vertrokken we om klokslag 7 uur met 61 pelgrims per bus 

naar Kevelaer voor een 36 uur durende bedevaart. Een bedevaart die in de voetsporen 

van het broederschap van de Westlandsche processie naar O.L. Vr. van Kevelaer 

gehouden werd. Christine en Peter hebben voor de pelgrims wel 59 kopjes koffie 

ingeschonken, waarbij het hete water niet altijd de verplichte 65 graden haalde. Ons 

bezoek aan het Clarissenklooster zal menigeen nog heugen. De zuster was zo blij met 

66 Westlandse tomaten dat we spontaan een uitnodiging kregen voor de 

kloosterkapel. Daar vertelde ze dat er vroeger wel 55 zusters in het klooster waren, 

echter nu 40 minder. 

 

Op 25 september hield pater Dries van den Akker een lezing over Franciscus van Assisi. 

Met een betoog waarin wel 51 wapenfeiten verborgen zaten, wist hij het 67 tellende 

publiek meer dan te boeien. De catering had ook geen klagen: 72 koffie, 31 glaasjes 

wijn, en 53 frisdrank.  

 

Op vrijdag 17 oktober vertrokken 14 mensen vanuit Naaldwijk met de bus naar 

Lourdes. Met nog 34 andere personen in de bus werd koers gezet naar het eerste 

tussenstation Amiens. Amiens is een stad in Noord-Frankrijk en dat betekent ‘brug 

over de Somme’ en daar bezochten we de grootste kathedraal van Europa. Het is het 

grootste gotische gebouw van Frankrijk: 70 meter breed en heeft het hoogste 

kerkschip ter wereld. Via Lisieux, Le Mans, Poitiers en nog 43 andere franse leuke 

dorpjes kwamen we uiteindelijk op ons einddoel Lourdes, daar waar Maria aan 

Bernadette verschenen is en waar wij de 41 rugzakjes kunnen legen. Ruim 62 stappen 

van de grot vandaan zijn de kaarsenbakken waar we met de groep 57 kaarsen hebben 

aangestoken met de gedachte ‘deze kaars zet mijn gebed verder’.  

 

Zo, de bedevaarten zitten er voor dit jaar weer op. Over 45 dagen na nu begint een 

nieuw jaar en mag ik voor u weer een nieuw verhaal schrijven.  


