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‘Maria, koningin van de vrede, bid voor ons’ 

Efesiërs 2, 13-16 

 

Het valt mij als ik ergens mee mag eten, dat er nog veel mensen aan tafel bidden: 

Maria Koningin van de vrede, bid voor ons. De titel:’ Maria, Koningin van de vrede’ is 

door paus Benedictus XV aan de litanie toegevoegd in het jaar 1917, het jaar van de 

Russische Revolutie en midden in de Eerste Wereldoorlog met grote ontreddering in 

de loopgraven.  1917 is ook het jaar van de verschijning van Maria in Fatima en daar 

heeft Maria de zieners opgeroepen om de wereld te vragen om te bidden voor de 

vrede. Na 1945 werd tijdens de Koude Oorlog ook veel gebeden tot Maria Koningin van 

de Vrede, toen er door de spanningen tussen Oost en West er een grote angst bestond 

voor een atoomoorlog. Ook vandaag willen wij bidden tot Maria Koningin van de 

Vrede.  

In de schriftlezing uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese horen 

wij de woorden: Christus is onze vrede. Hij heeft twee werelden één gemaakt, de 

scheidsmuur neergehaald, Hij heeft vrede gesticht door  in zijn persoon uit de twee, 

een nieuwe mens te scheppen, door zijn leven voor ons te geven aan het kruis. Wat 

bedoelt Paulus met deze woorden. De scheidsmuur is de scheiding tussen de Joden en 

de niet-Joden, de volkeren. Deze muur heeft Hij afgebroken door zijn leven te geven 

voor heel de wereld, voor alle mensen, rassen en talen, niemand uitgezonderd. In 

Jezus is Gods liefde voor elk mens vlees en bloed geworden. Hij leert de mensen dat zij 

broeders en zusters zijn, kinderen van één Hemelse Vader. Levend vanuit dit besef 

vraagt Hij aan ons om mensen te zijn die vrede in een geest van respect en 

verdraagzaamheid.  

Dat betekent niet oordelen en veroordelen, het anders zijn van de ander accepteren, 

mensen ruimte geven, niet laten vallen of afschrijven, ook als zij anders denken, leven 

of geloven dan jezelf doet. Zo worden wij in het voetspoor van Jezus mensen die vrede 

brengen.  In Jezus is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen en zijn leven te 

geven voor velen.  

Christus is geen koning met een leger en bewakingsdienst. In tegendeel, Hij stelt zich 

altijd kwetsbaar op en toont ons zo de weg naar de vrede.  

Jezus liefde is zo groot dat Hij zijn leven voor ons aan het kruis heeft gegeven, om 

hemel en aarde met elkaar te verzoenen. Niet de weg van geweld en vergelding maar 

van weerloze overmacht stelt een onverwoestbaar teken van vrede. Het Kruis leert 

ons:  God is met ons is, zelfs in lijden en dood. Daarom is het kruis voor ons geen 

afschrikwekkend martelwerktuig maar een teken van solidariteit en hoop. Maria is de 

trouwe moeder die onverschrokken bij het kruis heeft gestaan, samen met Jezus beste 



vriend Johannes. De andere apostelen zijn bang weggevlucht. Maar Maria en Johannes 

staan onder het kruis en blijven dicht bij Jezus in dit donkere en droeve uur. Laten Hem 

niet in de steek. Door deze trouw heeft Maria de titel gekregen: troosteres van de 

bedroefden. Maria en Johannes wijzen door hun houding ons een weg van vrede. 

Namelijk niet weglopen als een mens een groot kruis op zijn of haar levensweg 

ontmoet. Maar nabij blijven. Meeleven, attent zijn, een luisterend oor bieden. Het zijn 

de kleine dingen die het doen, een bezoekje, een attentie,  

een gebed, een kaarsje opsteken, aan een ander denken in je gebed, een helpende 

hand toe steken.  Het geeft een gevoel van diepe vrede als je deze steun en 

belangstelling mag ontvangen als je dat nodig hebt. Dat heeft mijn eigen moeder ook 

ervaren tijdens een zwaar ziekbed van 5 jaar. En dat hebben wij als haar gezin ook heel 

diep beleefd na haar overlijden in april. Je staat niet alleen, dat geeft een heel goed 

gevoel, ja een gevoel van vrede.  

Ja, nu heb ik er een Hemelse Moeder bij en hoewel wij haar liefdevolle aanwezigheid 

hier op aarde zeer missen, zijn wij heel dankbaar voor haar voorbeeld en haar 

voorspraak. Zo blijft zij toch dicht bij ons. En velen onder ons zullen dat op hun eigen 

manier beleven en herkennen.  

Maria Koningin van de vrede, bid voor ons. Wij zijn dankbaar voor deze mooie, blijde 

en bemoedigende dagen hier in Kevelaer. En wij vragen op Uw voorspraak: Laat ons 

mensen zijn die vrede geven én vrede ontvangen. Elke dag opnieuw, alle dagen van 

ons leven. Totdat wij eens het doel mogen bereiken van de pelgrimstocht van onze 

aardse leven. Thuiskomen bij God en rusten in vrede. Amen.  

 


